Ride of Respect, 15 september 202

Zoals elk jaar weer erg indrukwekkend en een zeer respectvol eerbetoon. De foto’s spreken voor







Op het eind van de route bij de
groep die als laatste de
begraafplaats in Culemborg
aandeed, sloeg dan het noodlot
toe....

Bij terugkomst van het eerbetoon
aan het laatste graf bleek deze
Harley van Collin Davies geen zin
meer te hebben om nog verder

dienst te doen... @) ...

De startmotor deed zijn best maar
kon geen leven in de brouwerij
brengen. Uitgebreid de
mogelijkheden van het internet af
struinen en diverse youtube filmpjes
geraadpleegd met instructies ......
helaas dit mocht niet baten....

Dan maar echte professionele hulp
ingeroepen. Big Rivers Harley
Davidson in Heteren werd
gecontacteerd,... en warempel ze
waren erg bereidwillig om een
oplossing te zoeken......

Er zou een monteur langs komen
om de motor op te halen en een
dag later op zaterdag het corpus
delicte aan een nader onderzoek
bloot te stellen....

Om een lang verhaal kort te
maken..... Zaterdag na een
inspectie bleek, dat de benzine-
pomp was gaan hemelen en dat
pas op 4 oktober een nieuw
exemplaar beschikbaar zou

Collin kon daar natuurlijk niet (bijna 3 weken) op wachten en moest terug naar de UK.

Hoe het verhaal verder is verlopen? De benzinepomp werd pas 5 oktober geleverd en uiteindelijk
moest hij of zelf terug naar Nederland gaan om de motor op te halen of een bedrijf inschakelen,
die de motor ophaalt en in de UK aflevert.

Tekst: Dick en Johan

Foto’s: Bob, Greet, Jan P.
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